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Maria’s � oostmantel
Dit jaar stonden de hoogbejaarde zusters en de 
medewerkers van de afdeling Warme Zorg van 
het hoofdklooster van de congregatie O.L.V. van 
7 Weeën Ruiselede (Curando Midden) in voor het 
maken van de troostmantel. Zuster Isabelle stelde 
voor om een open mantel te haken waaronder je kan 
schuilen en bescherming kan zoeken bij Maria. Net 
als Maria staan de zusters open voor iedereen.

Hoop en vrede
De mantel heeft een lichte appelblauwzeegroene 
kleur. Dat straalt de warmte van Maria uit. Op de 
mantel prijken zeven woorden en vooraan zie je 
een groene wereldbol met krokussen erop, het sym-
bool van de congregatie. Ze staan symbool voor het 
nieuwe leven dat na de winter opduikt in de lente. 
Bijgevolg is het een teken van hoop en vrede. Laten 
we niet toegeven aan wanhoop, maar uitkijken naar 
de nieuwe morgen.

Zeven woorden
Zeven weeën, zeven woorden: gebed, geloof, hoop, 
trouw, vrede, liefde en eenvoud. Voor de zusters 
vatten ze de kern van hun leven en spiritualiteit. 
Maria is daarbij hun voorbeeld om hun hart 
liefdevol open te stellen voor God en de mensen. 
Je bemerkt onderaan ook zeven rozen. Tegenover 
de zeven smarten van Maria staan zeven vreugden. 
De christelijke traditie verheerlijkt het lijden niet, maar 
weet dat fi naal het leven en de liefde sterker 
zijn dan dood en lijden. Samen werken 
aan die troostmantel bracht alvast
gezelligheid op de zorgafde-
ling. Het wekte inspiratie 
en enthousiasme, kracht en 
vreugde. Dat wensen de 
zusters en hun medewerkers 
ook toe aan iedereen die naar 
Maria’s mantel kijkt.

Heer, leer ons de mantel van liefde slaan om al wie leven moet met een gekwetst bestaan. O.L.V. van 7 Weeën, bid voor ons.
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Pa� oonsfeest
O.L.V. van 7 Weeën
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Heer, leer ons de mantel van liefde slaan om al wie leven moet met een gekwetst bestaan. O.L.V. van 7 Weeën, bid voor ons.
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